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Monument ‘De Luisterkei’   

Het monument ‘de Luisterkei’ is hier in Hoogeloon geplaatst om de leden van het 

plaatselijke verzet te eren. Het is onthuld op 21 september 1999 ter gelegenheid van de 

45ste herdenking van de bevrijding van Hoogeloon.   

In de week van de bevrijding heeft een aantal dappere burgers op deze plek met gevaar voor eigen leven een 

groep van 25  Amerikaanse soldaten verborgen gehouden. Het ging daarbij om leden van de 82ste Airborn 

Division en enkelen van de bemanning van de ‘Clay Pigeon’, een Amerikaans transportvliegtuig dat werd 

neergehaald op 17 september 1944. De soldaten schuilden in kuilen in het bos. De bevoorrading en verzorging 

gebeurde vanuit de boerderijen op het Heieind. Twee keer per dag kregen ze voedsel en drinken. Boer Smulders 

had vlak bij de schuilplek zijn koeien lopen. Hij deed het eten en drinken voor de soldaten ging mee in de 

melkbussen. De Duitsers hadden niks in de gaten en dachten dat hij gewoon zijn koeien ging melken.     

 

De Britse bevrijders, die uit Eersel kwamen, hebben deze Amerikanen opgehaald en hen overgebracht naar de 

andere geallieerde troepen. Toen Hoogeloon werd bevrijd zijn nog een aantal Duitsers gevangen genomen.   
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