Bladel
Remembers

Een Lancaster stortte neer in het Goor

Op 19 september 1944, twee dagen na het begin van operatie Market Garden stortte een vliegtuig van het Britse
Squadron 467 neer ten zuiden van Bladel, in het gebied bekend als Het Goor. Daarbij kwam van de bemanning
van zeven een viertal om het le-ven: D. Burton, H. Hemingway, R.Emrose en W. Woods. N. Willing-ton en
C.Larkin werden gevangengenomen. Piloot A. Findlay wist te ontvluchten.

De vier gesneuvelden kregen van de Duitsers een graf en zijn later begraven op het War Cemetery in Bergen op
Zoom. De gevangengenomen soldaten kwamen terecht in een gevangenkamp in Bankau. Piloot Findlay wist met
hulp de Britse troepen te bereiken. Hij maakte een verslag, net als de gevangengenomen C. Larkin. In 2022 werd
hierover een artikel gepubliceerd in INBRABANT (Jaargang 13 nummer 3)

Het verhaal van dit vliegtuig dat in het Goor neerstortte is lange tijd onbekend gebleven. Het werd pas in 1985
door Bladelnaar Theo Adriaansen verteld bij de veertigjarige herdenking van het einde de Tweede
Wereldoorlog. Hij had er zich, vertelt hij later in een interview in 1998, steeds over verbaasd dat er in al die jaren
geen aandacht was voor dat vliegtuigongeluk.

De piloot was met zijn bemanning op weg om Duitse steden te bombarderen maar het toestel kwam in het
tumult van Operatie Market Garden terecht. Als in 1985 navraag wordt gedaan bij het Nederlandse
Oorlogsgraven Comité wordt bevestigd dat er op die plaats op 19 september 1944 een vliegtuig is neergestort.
De slachtoffers zijn twee onbekende Engelse militairen en een drietal waarschijnlijk Australische militairen, één
onbekende, E. Burton en W. Woods zijn toen in Bladel begraven.

Theo maakte in de oorlog kennis met de Amsterdammer Charles Jansen die langere tijd bij de familie Adriaansen
bleef logeren. Die vriend was ietwat sensatiebelust en hij had een heuse fotocamera. Daarmee maakte hij een
foto van Theo op de staart van het in de Pals (het Goor) neergestorte vliegtuig. Er is ook een foto van vier witte
kruisen, vier oorlogsgraven, waarbij er twee namen onleesbaar zijn en de andere twee voor E. Burton en W.

Woods.




