
 

Nieuwsbrief 2023-4 
 
Wat we deden en gaan doen: 

- Jet & Jan: nadat we op 15 maart basisschool D’n Opstap uit Lage Mierde op 
bezoek hadden, volgde op woensdag 5 april een groep leerlingen van 
basisschool De Akkerwinde uit Hooge Mierde, de laatste van het schooljaar 
2022-2023. De opening werd voor het eerst verzorgd door Harrie Fiers. 
 

- het inrichten van de bibliotheek vordert gestaag. We zijn druk bezig met het 
scannen van de boekomslagen en een deel van de collectie is online beschreven. 
Op onze website kunt u zien welke boeken we hebben. Neem er eens een kijkje! 
Het raadplegen van de boeken zelf kan voortaan elke woensdag, zij het 
voorlopig alleen tussen 14.00 en 16.00 uur. 
 

- Ook het alfabetiseren van onze bidprentjes begint op te schieten. Met dank aan 
onze Jan van der Sluis.  
 

- op 12 april geven Hugo en John in de bibliotheek een lezing over de 
geschiedenis van Bladel. 
  

 
Jan van der Sluis 
 

  



 

- op 24 april start in het gemeentehuis de reprise van onze tentoonstelling Toen 
en Nu in beeld. Voor wie het de eerste keer gemist 
heeft, is er dan ook weer gelegenheid om in te 
tekenen op het gelijknamige boek. 

 

 
 

 

 

- samen met Visit Bladel denken we na over een upgrade van de bestaande 
historische rondwandeling met gids door het centrum van Bladel. Daarnaast 
zijn we bezig – ook samen met Visit – om een vaste wandeling uit te zetten met 
informatieborden op locatie. 
 

- het Bladelse bedrijf ‘Schippers Onroerend Goed B.V.’ hebben we voorzien van 
historische informatie voor de door hen langs de A67 op te richten uitkijktoren. 

 

Straatnamen verklaard 
In onze rubriek ‘Straatnamen verklaard’ behandelen 
we deze keer het Bladelse ‘Charel Baelemanspad’ en 
het ‘Charel Baelemanshofke’. 
 
In januari van het jaar 1985 besloot het Bladelse 
gemeentebestuur om een zijstraat van de 
Sportparkstraat ‘Charel Baelemanspad’ te noemen. 
Hiermee wilde het eer bewijzen aan de in 1982 overleden Bladelse dichter en schrijver 
Charel Baelemans, vanwege zijn verdiensten op het gebied van de dicht- en 
voordrachtskunst, toneel en lokale geschiedschrijving. 
 
  



 

In 2003 werd tussen de Sniederslaan en het Charel Baelemanspad het ‘Charel 
Baelemanshofke’ geopend met een beeld van Jan van der Putten genaamd ‘Muske 
zonder stèèrt’, naar een gedicht van Baelemans. Dit hofke is gelegen in de voormalige 
achtertuin van café Baelemans. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie was Charel Baelemans? 
Charel werd in 1898 geboren in het Belgische Borgerhout, onder de rook van 
Antwerpen. Zijn ouders waren Johannes Baelemans, geboren in Zundert en Anna 
Cornelia van Sas uit Bladel. Zij trouwden in Antwerpen en gingen wonen in 
Borgerhout. Vader Johannes was brouwersgast van beroep. 
 
Charels ouders overleden jong en Charel kwam als twaalfjarig jongetje naar zijn 
Bladelse tante Elisabeth (Elise) van Sas. Elise dreef een herberg aan de Sniederslaan ter 
hoogte van het huidige nummer 29. Ze was getrouwd met Cornelis (Neel) Adriaans, 
sigarenmaker van beroep. Later werd Charel zelf eigenaar en uitbater van de herberg. 
Het was een gezellig stamcafé voor veel gasten. 
  



 

Vanaf zijn jeugd zette Charel zich in voor het toneel in Bladel, als actief lid van 
toneelvereniging Tavenu. Zijn grote liefde was het schrijven van gedichten en 
verhalen. Al op zijn vijftiende publiceerde hij in de Meierijsche Courant. In diverse 
kranten en tijdschriften verschenen gedichtenbundels van zijn hand. Het gedicht 
‘Muske zonder stèèrt’ is afkomstig uit een van deze gedichtenbundels, getiteld ‘Bij de 
gratie Gods’. 
 
 


