
 

Beste mensen,  
 
de klok is teruggedraaid en onze fototentoonstelling ‘Toen en nu in beeld’ loopt 
alweer bijna een maand (maar is nog te zien tot en met 30 november!). De lange 
winteravonden breken weer aan. Tijd voor een goed boek. 
 
Brabantse tradities 

 
Op 20 oktober presenteerde Brabants Heem het boek 
Tradities in Brabant, van generatie op generatie, uitgegeven bij 
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de organisatie. In 
het boek worden 125 grote en kleine tradities uit heel 
Brabant beschreven en het heet nog maar ‘een eerste 
overzicht’ te zijn. Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis 
van jaarmarkten, bedevaarten, bloemencorso’s of carnaval 
wordt met dit boek op zijn of haar wenken bediend. Het 
kost 25 euro en is verkrijgbaar in de boekhandel en bij de 
uitgever, Positon Uitgevers in Heeze. 
 
 

 
Rabo Clubsupport 
De jaarlijkse Clubsupportactie van de Rabobank zit er weer op. Voor onze vereniging 
heeft die dit jaar 264,21 euro opgebracht, iets meer dan vorig jaar. Iedereen die op ons 
gestemd heeft: hartstikke bedankt! 
 
Sniederslaanproject 
Al een tijdlang zijn we bezig met het maken van een bewoningsgeschiedenis van de 
Sniederslaan in Bladel. Aan de hand van interviews met oud-bewoners of hun 
familieleden, willen we achterhalen welke huizen er vroeger in de Sniederslaan 
stonden, wie er woonden en hoe het was om er te wonen en te leven in de decennia na 
de oorlog. We zijn nog op zoek naar mensen die mee willen doen aan het project, 
bijvoorbeeld door het afnemen van interviews. Interesse? Mail ons: 
heemkundebladel@gmail.com.   
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merken 
In de zomer van 2021 zijn we begonnen met het fotograferen en beschrijven van onze 
collectie. Een flink deel van onze objecten hebben we intussen klaar. U vindt ze op 
onze website, achter de knop ‘collectie’. Ook onze foto’s zijn daar te zien. Neem eens 
een kijkje! (www.pladellavilla.nl) 
Het is nu zaak dat we onze objecten gaan merken, dat wil zeggen gaan voorzien van 
een onuitwisbaar uniek nummer. In onze database koppelen we het nummer aan het 
object, zodat we het altijd kunnen terugvinden. Dit merken is een secuur klusje, dat 
met precisie en geduld gedaan moet worden. Is het misschien iets voor u? Laat het ons 
weten: heemkundebladel@gmail.com.   
 
Rondleidingen 
Het afgelopen jaar hebben we veel tijd en energie gestoken in de herinrichting van 
onze vaste tentoonstelling. Binnenkort krijgen we weer de eerste groepen op bezoek. 
Bent u benieuwd hoe het is geworden? Laat het ons weten. Tegen een kleine 
vergoeding leiden we u rond, ook als u met een groep wil komen. 
 
  

Wonen in de Sniederslaan. Ooit viel het niet mee... 



 

Open dag 
Op zondag 11 december organiseren we voor het eerst sinds corona weer een open 
dag. Noteer de datum alvast in uw agenda. Bijzonderheden volgen! Hou onze website, 
onze Facebookpagina en de PC55 in de gaten. 
 
 
Straatnamen verklaard 
In onze rubriek ‘Straatnamen verklaard’ behandelen we deze keer 
de Jacob Meijerweg in Bladel. De Jacob Meijerweg is de 
verbindingsweg tussen de Gaspeldoorn en de Kuipertjes. De 
straatnaam werd toegekend in 1985. 
Jacob Meijer wordt wel beschouwd als de grondlegger van de 
Bladelse sigarenindustrie. 
 
Jacob Meijer 
Jacob werd geboren in Bladel op 6 mei 1825. Zijn vader was Jan Franciscus Cornelis 
Meijer, burgemeester van de gemeente Bladel en Netersel in de periode van 1822 tot 
1852. Vader Meijer was ook notaris in Bladel. Jacobs moeder was Anna van de Water, 
dochter van Antony van de Water, leerlooier in Bladel. 
Jacob kwam uit een gegoede Nederlands-hervormde familie. 
 
Grondlegger 
In zijn boek ‘de Sigaar uit de Kempen’ schrijft Bas Bierkens dat Jacob als eerste in Bladel 
sigaren ging produceren, en wel in 1845, nadat hij in Utrecht het vak had geleerd. Zijn 
eerste ‘fabriekje’ was gevestigd in een kamer in het huis van de dominee aan de Markt 
in Bladel. 
In het bevolkingsregister van Bladel van 1850 wordt hij voor het eerst als 
tabaksfabrikant genoemd. Ook in de registers van 1860 en 1870 staat hij te boek als 
sigarenfabrikant. 
In 1850 kocht vader Meijer, de notaris-burgemeester, een huis in de tegenwoordige 
van Dissellaan van Jacoba Rooijackers. Aan het huis werd een stukje aangebouwd en 
het werd ingericht als sigarenfabriek. Dit werd de sigarenfabriek van zoon Jacob. 
  



 

In 1872 kocht Jacob in Hoogeloon het sigarenfabriekje van Nicolaas Leijds, oudste zoon 
van dominee Leijds. Leijds had het fabriekje opgericht met behulp van de 
Maatschappij van Welstand maar moest het om gezondheidsredenen verkopen.  
Ook in Hapert en Casteren had Jacob sigarenfabriekjes. 
 
Eindhoven 
In december 1880 verkocht vader Meijer de fabriek voor ƒ 3.000 aan Antonie van der 
Pas. Jacob en zijn vrouw verhuisden dat jaar naar Eindhoven. 
In februari 1881 verkocht Jacob zijn sigarenfabriek in Hoogeloon aan zijn collega 
sigarenfabrikant Lurmans uit Eindhoven. In Eindhoven bouwde hij een nieuwe 
fabriek aan de toenmalige Parallelweg, tegenwoordig het 18 Septemberplein. 
Jacob Meijer overleed in 1911 op 86-jarige leeftijd in Strijp. 
De Jacob Meijerweg ligt deels op het grondgebied van de vroegere sigarenfabriek van 
Derk de Vries. 
 
 

De sigarenfabriek van Antonie van der Pas 


