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Nieuwsbrief 2022-3 
 
Plaatjesactie 
De plaatjesactie zit erop. Iedereen heeft zijn boek(en) vol, of bijna toch. Tijd kortom om 
even terug te kijken. 
De actie heeft heel wat losgemaakt. We hebben veel reacties gekregen, heel veel 
positieve, een paar kritische. We mogen wel zeggen dat het een doorslaand succes is 
geworden en dat tot in Canada en Australië toe. Veel mensen hebben aangegeven het 
een mooi, nostalgisch boek te vinden. 
 
Dat gezegd zijnde, willen we iedereen die enthousiast geworden is en meer wil weten 
over de geschiedenis van de 5 dorpen van de gemeente Bladel, of wie gewoon eens wil 
weten wat Pladella Villa zoal doet, uitnodigen om eens bij ons binnen te lopen. U vindt 
ons aan de Bleijenhoek 57 in Bladel. Voor wie nog plaatjes mist: meldt u via onze 
website (www.pladellavilla.nl) of mail ons (heemkundebladel@gmail.com). We 
hebben nog boeken en plaatjes over. Misschien kunnen we uw boek alsnog vol maken. 
Tijdens de ruildagen hebben we gemerkt dat de plaatjes heel wat herinneringen en 
verhalen hebben losgemaakt. Dat is mooi! Maar we hebben er natuurlijk nooit genoeg! 
Wilt u herinneringen met ons delen, mail ons dan of kom langs. 
 
Cursus stamboomonderzoek 
Het programma voor de cursus stamboomonderzoek is intussen zo goed als klaar. De 
cursus wordt gegeven in drie delen, verspreid over drie avonden. De datums volgen 
zo snel mogelijk. 
 
De eerste avond zal het gaan over de periode na 1810, na de invoering dus van de 
Franse “Code Napoleon”. De kleine keizer had daar natuurlijk zijn eigen bedoelingen 
mee maar naar zal blijken, maakt die het leven van de moderne stamboomonderzoeker 
een stuk aangenamer. 
Ook informeren we u over bronnen voor recente stamboomgegevens. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld om bidprentjes, geboortekaartjes, Mensenlinq en (t)rouwkaarten. 
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Aan het eind van de avond gaat u zelf aan de slag: u gaat zoeken in de online-registers 
van de burgerlijke stand en in de bevolkingsregisters. Uw zoekresultaten gaat u 
vervolgens handmatig verwerken. 
 
Tijdens de tweede avond duiken we nog wat verder het verleden in. U wilt tenslotte 
zover mogelijk terug in de tijd, dat is de sport. We vertellen u alles over doop-, trouw- 
en begraafboeken, over schepenbanken maar ook over vredegerechten, memories van 
successie en de Belgische archieven. 
 
Op de laatste avond focussen we ons op de digitale verwerking van de gevonden 
gegevens. Welke programma’s zijn er? Wat kunt u ermee en hoe werken ze? Kunnen 
uw stambomen eventueel in de cloud en hoe werkt dat? 
 
Na de cursus zal er op de woensdagochtend permanent gelegenheid zijn om vragen 
te stellen tijdens een genealogisch inloopuur. Wie vastloopt in zijn/haar onderzoek, 
documenten vertaald wil hebben, op bronnen is gestuit die niet online beschikbaar zijn 
of wie problemen ondervindt bij de verwerking van gegevens, bijvoorbeeld omdat het 
gebruikte computerprogramma zo ingewikkeld is of hapert, kan dan bij ons terecht. 
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Boerenmert 
Na twee achtereenvolgende afgelastingen vanwege corona, is het dit jaar weer 
Boerenmert in Hapert. Op zondag 18 september is het zover. Ook wij zijn weer van de 
partij. We staan op het pleintje voor de Divino, de oude jongensschool, bij een door de 
organisatie opgetrokken en ingericht schooltje uit vroeger tijd. Onderwijs wordt ons 
ding dit jaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabobank Clubsupport 
Dan nog een eerste oproep aan iedereen die bankiert bij de Rabobank: vanaf 5 
september loopt weer de jaarlijkse Clubsupport-actie. Er kan dan weer gestemd 
worden. Tegen die tijd informeren we u nader. Voor nu: leg alvast een knoop in uw 
zakdoek! 
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Oorlogsgravenstichting 
Op 7 juli heeft de Oorlogsgravenstichting herinneringsbordjes geplaatst op de 
kerkhoven van Netersel en Hoogeloon, ter nagedachtenis van respectievelijk de 
verzetsman Fons van der Heijden en de in 1940 gevallen Hoogeloonse soldaat Jan 
Goossens. U vindt hun verhalen op de website van de stichting. Op de bordjes zijn 
QR-codes aangebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokters Cramer 
In ons plaatjesalbum leest u onder het plaatje nummer 88 dat dokter Cramer (plaatje 
87) werd opgevolgd door dokter Zijlmans. Daar valt wel wat meer over te vertellen. 
Er zat namelijk nog een Cramer tussen, zoals u kunt lezen in ons jaarboek 1994: Samuel 
Arnoldus (Sam) Cramer. Dankzij een viertal brieven van deze Sam Cramer aan de 
dokter van plaatje 88, hebben we een aardig beeld van hoe die opvolging in zijn werk 
is gegaan. 
  

 

Jan Goossens 
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Op 8 april 1921 overlijdt de dokter Cramer van plaatje 
87, Alexander geheten, 53 jaar oud, na 27 jaar lang een 
praktijk te hebben gehad in Bladel. In het 
overlijdensbericht is sprake van “langdurig lijden”. Een 
jaar eerder al, is Sam Cramer, de oudere broer van 
Alexander en net als deze arts, overgekomen uit 
Woudenberg, waarschijnlijk met de bedoeling om voor 
zijn broer te zorgen en de praktijk tijdelijk waar te nemen 
en over te doen aan een ander. De gemeente stelt hem 
aan als waarnemend gemeente-arts en Sam gaat op zoek 
naar een opvolger. Die lijkt snel gevonden in de persoon 
van Adrianus Ancelmus Simon Zijlmans, 28 jaar oud, 
afgestudeerd arts en woonachtig te Waalwijk. 
 

Zijlmans is serieus geïnteresseerd. Sam geeft hoog op over het volk van Bladel (“’t zijn 
over het algemeen brave lui” en zeker geen wanbetalers). Hij is erg aan ze gehecht en 
had dan ook best nog wel even willen blijven maar hij is niet meer de jongste en vreest 
zo’n drukke praktijk niet meer aan te kunnen. Bovendien is de gemeente op zoek naar 
een katholiek en de Cramers zijn Nederlands Hervormd. 
 
Vrij snel daarna – begin juli 1921 – komt Zijlmans kennismaken, samen met zijn 
aanstaande. Hij laat een goede indruk achter. Wat Sam met name zo aan hem bevalt, 
is dat “gij geen opkakker zijt (ik heb zoo’n hekel aan opkakkers”). Omgekeerd is 
Zijlmans’ aanstaande niet zo gecharmeerd van Bladel maar Sam verzekert hem (“uit 
ondervinding”) dat dat wel goed komt. Zijlmans moet maar snel besluiten. Drie 
maanden introductie, met gebruik van Sams auto, paarden en rijtuigen, instrumenten 
en apotheek te zijner tijd over te nemen tegen taxatie. Sam schat de praktijk op 25.000 
gulden bruto per jaar (“financieel uitstekend”). 
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Een dag later al is de kogel door de kerk: Zijlmans neemt aan. Wel moet er nog wat 
gemasseerd worden. Bladel ligt nogal afgelegen, dat wil zeggen een eind verwijderd 
van familie en wat zijn aanstaande beschouwt als de bewoonde wereld maar Sam wijst 
erop dat hij de beschikking krijgt over een auto en dan is hij er zo. Een ander probleem 
is de militaire dienst. Zijlmans moet zijn dienstplicht nog vervullen en had gedacht om 
dat in 1922 te doen. Geen probleem, aldus Sam, hij wil de “praxis dien tijd wel 
waarnemen”. De jonge dokter moet daar maar niet over inzitten. 
 
Eind juli geeft Zijlmans te kennen dat hij “zeer waarschijnlijk spoedig komt”. Dat is 
dan weer lastig want Sams hospita, waarschijnlijk Justina van Sas, krijgt familie te 
logeren en Sam zelf wil zijn drie zusters binnenkort “eenige weken hier hebben”. 
Misschien kan Zijlmans terecht in het klooster. In Eersel hebben ze dat ook gedaan met 
dokter Vissers en dat is goed bevallen. Mocht moeder overste moeilijk doen dan zullen 
de pastoor of de kapelaan wel iets voor hem regelen, blij immers weer een katholieke 
dokter te hebben na bijna drie decennia in het medische bediend te zijn geweest door 
een protestant. Sam wil ook nog wel even gaan informeren bij hotel Vervaat in Reusel 
(“½ uur hier vandaan”). Wat Zijlmans’ permanente huisvesting aangaat (“het huis van 
de gemeente-arts”), daarvoor gaan ze, zo gauw hij hier is, samen naar de 
burgemeester. Die zal dat dan wel regelen. 
 
Tot zover Sam Cramer. Hij blijft nog in Bladel tot juli 1922. De nieuwe dokter wordt 
benoemd per 1 oktober 1921. Twee weken later schrijft hij zich in als inwoner van 
Bladel en wel als hoofdbewoner van A 210a. Van inwonen bij moeder overste is het 
niet gekomen. 
 

 
Van Sam bezitten we helaas geen foto. Hiernaast ziet u Gerard 
Hendrik Cramer (1873-1932), de jongere broer van Sam en 
Alexander. Charel Baelemans, die de Cramers nog heeft gekend, 
noemt hem ‘Geert’ (Negende Zaligheid), dus ook deze telg uit de 
Woudenbergse artsenfamilie Cramer is waarschijnlijk wel eens in 
Bladel geweest. 


