
 

 

Nieuwsbrief 2022-1 
 
Beste mensen, 
 
Hier de eerste nieuwsbrief van 2022. Het heeft even geduurd, we hebben het druk gehad. Maar 
we pakken de draad weer op. Met hét verenigingsnieuws van de dag namelijk: 
 
Plaatjesalbum/spaaractie 
We vertellen u hopelijk niets nieuws als we zeggen dat we samen met de winkeliers van de 
Sniederspassage een plaatjesalbum hebben uitgegeven over de geschiedenis van de vijf 
kerkdorpen van de gemeente Bladel. Toch? U bent vast al aan het sparen. 
Voor wie het wel nieuws is: het album is nog te verkrijgen in de Sniederspassage, gratis. Voor 
de plaatjes moet u boodschappen doen, zo is ‘t leven. Vroeger moest je bidden voor een aflaat, 
tegenwoordig moet je € 10,- besteden voor een setje van 4 plaatjes. Toch maar gewoon doen 
mensen, flink sparen en dan op naar de ruilmiddag of de ruilavond. De eerste hebben we al 
gehad. Er volgen er nog twee: op woensdag 15 juni, ‘s middags van 14.00-16.00 uur in de 
Sniederspassage en ’s avonds van 19.00-20.30 uur bij ons; vervolgens op 6 juli, op dezelfde 
tijden maar dan zowel ’s middags als ’s avonds bij ons.  
Vergeet niet uw dubbelen mee te nemen! 
 
Speurtocht 
Naast een plaatjesalbum, is er ook een speurtocht uitgezet. Van de Bito tot aan ons zijn er op 
verschillende plaatsen historische foto’s opgehangen. U heeft ze misschien al gezien. De foto’s 
hebben wij geleverd, de overige credits gaan naar de winkeliers van de Sniederspassage. Bij 
elke foto staat een letter. Samen vormen ze een woord, dat dient te worden ingevuld op een 
bij de winkels verkrijgbare flyer. Er valt een ijsje mee te winnen maar uit betrouwbare bron 
hebben we vernomen dat het aantal ijsjes is gemaximeerd, dus we willen eigenlijk voorstellen 
dat u de alleen foto’s even gaat bekijken en de ijsjes laat aan de kinderen van Bladel. 
 
Rabo ClubSupport 
Ook dit jaar doen we weer mee aan de clubactie van de Rabobank. Momenteel loopt de 
inschrijfperiode. Stemmen kan straks, van 5 tot en met 27 september. Noteer het alvast! We 
houden u op de hoogte. 
 



 
Oma Neeske 
Op 26 juni staan we in Netersel bij de derde editie van Creatief Netersel tussen de pipowagens 
van Oma Neeske. Ook maar vast noteren! We richten er een kraam in met boeken voor de 
verkoop. U vindt Oma Neeske aan de Fons van der Heijdenstraat 46. We zouden het op prijs 
stellen u daar te mogen begroeten! 

 
Tentoonstellingscommissie 
Sinds een jaar of drie leggen we onszelf de verplichting op om in de grote zaal beneden drie 
of vier wisseltentoonstellingen te organiseren. Vanwege corona, de drukte rond het 
plaatjesalbum en de voortgaande herinrichting van onze vaste tentoonstelling, is er dat de 
laatste twee jaar niet van gekomen. Nu we evenwel weer in wat rustiger vaarwater terecht zijn 
gekomen, willen we weer werk gaan maken van het inrichten van tentoonstellingen. Als 
bestuur hebben we besloten om daar niet zelf regie op te voeren maar een commissie in het 
leven te roepen. Omdat we niet konden wachten tot de eerstvolgende ledenvergadering (het 
is al bijna zomer, er wordt al gesproken over een nieuwe coronagolf in het najaar dus als we 
nog tentoonstellingen willen realiseren dan moeten we er vaart achter zetten), zijn we zo vrij 
geweest om als leden van deze commissie te benoemen: Gerry Vermeer, John van Zon, Cees 
Bles en Annemiek Hendriks. 
U mag dan geen lid zijn van de commissie, dat betekent niet dat uw ideeën niet welkom 
zouden zijn. Integendeel! Heeft u ideeën, laat het ons weten! Mail ons: 
heemkundebladel@gmail.com. Of kom gewoon eens langs. 
 
Tenslotte 
Tenslotte nog een verhaal van onze voorzitter. Het heeft als titel “Je weet hoe het gaat” en het 
gaat over zijn overgrootvader. Hij vindt dat het in het plaatjesalbum had gemoeten, bij de foto 
op de achterflap. Het heeft te maken met de tram. Nou, daar is hij dan mooi te laat mee. Om 
van het gezeur af te zijn, nemen we het maar op in onze nieuwsbrief. 

 
Je weet hoe het gaat 

Zo zat ik dan op een woensdagavond tussen twee ruilavonden in, bij Miet van Bommel een 
kop koffie te drinken, wachtend op aanloop. Ik was de avondploeg, zogezegd. Het was een 
mooie lenteavond, een beetje fris nog en winderig, ik had de voordeur opengezet met de 
zware schoenmakersleest ervoor zodat hij niet dicht kon vallen, en zat wat te staren naar 
het schaduwspel van de bomen op de gevels van de huizen aan de overkant van de 
Bleijenhoek, toen er een echtpaar voorbij kwam lopen. Een stel liever, echtpaar klinkt zo 
ouderwets. We zijn een heemkundekring maar wel een van deze tijd. Hij van mijn leeftijd, 
bewust kaal, zij met de handen stijf in de zakken van haar windjack.  
Of ze hier zomaar binnen mochten lopen. 
“Ja natuurlijk”, antwoordde ik, “daar zit ik hier voor. Het is alleen wel zo dat ik € 2,50 moet 
rekenen op het moment dat u het café uitloopt het museum in.” 



Ik flap dat er altijd meteen maar uit. De mensen kunnen het maar weten. Ze krijgen dan 
wel een rondleiding natuurlijk. 
Daar moesten ze even over nadenken. Of ze een andere keer terug konden komen. 
Allicht kon dat. Elke woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur ’s middags en tussen 19.00 en 
21.00 uur ’s avonds. Maar u weet hoe dat gaat. Ik in elk geval wel. Van een andere keer 
terugkomen, komt meestal niets terecht. Dus toen de twee aanstalten maakten om door te 
lopen, vroeg ik gauw nog even of ze uit Bladel kwamen. En hun namen. 
Ja, ze kwamen uit Bladel. En belangrijker nog: meneer bleek een volle achterneef van me te 
zijn, oorspronkelijk van de Nieuwstraat in Hapert. Zijn opa was een broer van de mijne, 
oorspronkelijk van de Molenstraat in Hapert (plaatje 193 in het album; wie goed kijkt, ziet 
opa staan, vooraan in zijn voortuin; of het moet een conifeer zijn, ik durf er niet op te 
zweren. Die plaatjes zijn ook zo verrekte klein). De vader van onze respectievelijke opa’s 
heette Peerke, Peerke Leijten. Hij was schoenmaker, schoenlápper, in Hapert. Of mijn neef 
bekend was met het tragische lot van deze, onze superopa. Dat was hij niet. Alhoewel, er 
stond hem toch wel iets van bij. Hoe zat het ook weer? 
Het zit zo. Peerke Leijten kwam onder de tram. Het gebeurde op zondagavond 31 oktober 
1926. Die avond werd hij bij het verlaten van café ’t Schoentje (plaatje 176 in het album; 
was de straatverlichting er in 1926 maar geweest!) gegrepen door de tram uit Reusel. De 
krant wist te melden dat het trampersoneel niets had gemerkt en dat hij de volgende 
ochtend pas werd gevonden… 
Met de foto op de achterkant van het album, die van het vreselijk ongeluk, heeft Peerkes 
geval overigens niets te maken. Dat gaat over heel iets anders. Achteraf heb ik er wel spijt 
van dat ik het krantenbericht over Peerkes dood er niet bij heb gezet. Had mooi geweest. U 
moet dit verhaal maar uitknippen en los in het boek doen, achterin, bij de natuurfoto’s van 
Rieky Hermans. 
Het is wel een triest verhaal natuurlijk. De kerk net nieuw (plaatje 39 in het album) en daar 
dan vlakbij zo afschuwelijk te eindigen. Severinus was duidelijk niet de beschermheilige van 
de schoenlappers. 
Máár, het verhaal krijgt een happy end! Een soort van, in ieder geval. Mijn achterneef blijkt 
namelijk een foto te hebben van Peerke! Is dat niet geweldig?! Zelf heb ik die niet. Ik wist 
niet eens dat die bestond. Wist neef het zeker? Jazeker, honderd procent. Of ik die dan eens 
mocht zien? Jazeker, honderd procent. Hij zou hem binnenkort wel eens komen laten zien. 
En ja, ik hoor het u denken, je weet toch hoe dat gaat, maar geen nood, ik heb zijn 
telefoonnummer, dus als hij het vergeet, weet ik hem te vinden. Peerke krijgt alsnog een 
gezicht! 
 
 


