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Tentoonstelling L’Union 
De Bladelse Koninklijke Harmonie L’Union Bladel bestaat dit jaar 180 jaar! Reden 
voor een tentoonstelling! Samen met L’Union zijn we hard aan het werk en we kunnen 
u nu al beloven dat het een prachtige expositie wordt met veel mooie foto’s en 
authentieke documenten en materialen. 
De opening is op zondag 29 oktober van 13.00-16.00 uur.  
Speciaal voor deze tentoonstelling hebben we onze openingstijden verruimd. De hele 
maand november bent u welkom op alle woensdagen en zaterdagen van 14.00-16.00 
uur en op alle zondagen van 10.00-15.00 uur. De tentoonstelling loopt tot en met 29 
november. U wordt verwelkomd door leden van het jarige muziekgezelschap zelf. Zij 
vertellen u ook alles wat u van L’Union wilt weten. 
We rekenen op veel bezoekers! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Rabo Clubsupport-actie 
De Rabo ClubSupport-actie heeft voor onze vereniging € 304,- opgeleverd. Iedereen 
die op ons heeft gestemd: hartstikke bedankt!   

 

  



 

Hapert zoals het was  
Op vrijdagmiddag 17 november organiseert het seniorensteunpunt in Hapert een 
gezellige middag rondom het thema ‘Hapert in vroegere tijden’. Ook Pladella Villa 
doet mee. We tonen een aantal oude Hapertse foto’s en voorwerpen en promoten er 
ons stamboomcafé. 
Aanwezig is ook ons lid Hugo Leijten, samen met een aantal anderen van het Hapertse 
stratenproject. Aan de hand van interviews met senioren dan wel familieleden 
daarvan zijn zij bezig zich een beeld te vormen van het leven in Hapert in de jaren na 
de oorlog. 
Ons lid en Hapertenaar Jan Tijssen vertelt verhalen van vroeger aan de hand van een 
aantal oude foto’s.  
De Hapertse molenaars komen u alles vertellen wat u altijd al had willen weten over… 
de Haperste molen. Ze nemen ook wat van hun heerlijke, door henzelf gemalen 
pannenkoekenmeel mee.  
En… de Hapertse Hofdame geeft acte de présence. 
Verder vraagt de organisatie aan iedereen die nog in het bezit is van oude foto’s om 
deze die middag mee te nemen en te laten digitaliseren. Ook wie nog oude spullen 
heeft en ervan af wil, kan ze die middag komen brengen. 
De middag vindt plaats in d’Ouwe Pastorie (Hart van Hapert) en wordt geopend door 
een van de Haopertse Gaopers.  
U bent welkom vanaf 13.30 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

Lezing over Brabantse dialecten 
Voor de lezing over onze Brabantse dialecten zijn nog plaatsen vrij. Geef u nu op! Het 
kan via het emailadres info@pladellavilla.nl. De lezing vindt plaats op woensdag 25 
oktober en begint om 20.00 uur. De entree bedraagt € 6,00. Dat is inclusief 1 kopje koffie 
of thee.  
Tot ziens op 25 oktober! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lezing over Brabantse dialecten, door Jos 
Swanenberg 

 
De lezing begint met enkele algemene verschillen en 
overeenkomsten tussen taal en dialect. Daarna zoomen we in 
op het Brabantse dialectlandschap. Brabantse dialecten zijn 
immers niet allemaal hetzelfde! In Bladel spreekt men een heel 
ander dialect dan in Bergen op Zoom, Budel of Boxmeer. Wat 
maakt dialecten nou zo verschillend en waar komen die 
verschillen vandaan? 
 
Ook gaan we in op de vraag of het dialect dreigt uit te sterven, 
zoals onderzoekers al meer dan honderd jaar beweren. Men 
spreekt van dialectverlies en taalschaamte. Anderzijds is er 
nog nooit zoveel in het dialect geschreven en gezongen als in 
de laatste decennia. Hoe zit het nu: is het dialect nou wel of 
niet in gevaar? 
 
Jos Swanenberg (Gemert 1968) is hoogleraar Diversiteit 
in Taal en Cultuur in Tilburg. Daarnaast is hij 
onderzoeker aan het Meertens Instituut in Amsterdam, 
dat zich bezighoudt met onderzoek en documentatie van 
taal en cultuur in Nederland. Jos is tevens een van de 
redacteuren van het Woordenboek van de Brabantse 
Dialecten (Radboud Universiteit Nijmegen). Over zijn 
onderwerp, dialect in Noord-Brabant, publiceerde hij 
diverse boeken. 



 

Koffie en meer... in de bibliotheek Bladel 
Op 11 november komen onze leden John van Zon en Kees van de 
Loo het woensdagse kopje koffie van de Bladelse bieb opluisteren 
met verhalen over het leven in Bladel en Netersel tijdens de 
oorlogsjaren. Aan de hand van foto’s en documenten vertellen ze 
onder andere over de mobilisatie, de overval op het 
distributiekantoor en de fatale vliegtuigcrash bij de familie 
Spliethof.  
Meer over de oorlog kunt u lezen in het door Pladella Villa 
uitgegeven boek Oorlogsherinneringen Bladel Netersel 1940-1945. 

Het boek is nog te koop bij ons in de heemkamer. 
 
Stamboomcafé 
Zaterdag 7 oktober is ons Stamboomcafé weer van start gegaan. De volgende editie is 
op zaterdagvoormiddag 4 november. Van 10.00-12.00 uur kunt u weer terecht met al 
uw vragen. De koffie staat klaar! 
 
Fons Roymans 
De tentoonstelling die we hebben gehouden over Fons Roymans is ten einde. De 
veelzijdigheid van Fons heeft de talrijke bezoekers zeer verrast. Het was een geslaagd 
evenement! 
 
Open Monumentendag 
Minder succesvol helaas was de openstelling tijdens Open Monumentendag, waar we 
de aandacht wilden vestigen op een aantal monumentale gebouwen in onze gemeente. 
Waarschijnlijk waren de uitzonderlijk warme temperaturen van die dag oorzaak van 
het geringe aantal bezoekers. Volgend jaar proberen we het opnieuw. Onze 
monumenten verdienen het! 
 


